
  

 

Landgoed Seldensate is een historische buitenplaats  

waar vroeger een hoeve, een poortgebouw,  

een bierbrouwerij en een kasteeltje stonden.  

 

Het poortgebouw met duiventoren staat er  

nog. Van het kasteel is nu alleen nog een  

ruïne over, omgeven door een gracht. 

 

Bronnen:     

• https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=1026  

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_den_Bergh  

• https://youtu.be/SQ608VET7bA :  
 

 

 

 

4 - LANDGOED SELDENSATE 

 

Ten tijde van de 80-jarige oorlog 
(van 1568 tot 1648) verbleef 

Graaf Hendrik van den Bergh als 
Spaanse legerleider meerdere 
malen op het slot. Later koos 

deze graaf om van de Spaansen 
over te stappen naar de Staten-

Generaal.  

 

BEGRIP: De adel, dat zijn alle mensen die een titel hebben zoals 
Barones, Graaf, Keizerin, Jonkheer, Hertogin, Koning. Kenmerkend aan 
deze mensen is dat hun titel erfbaar is. Sterft bijvoorbeeld een hertog, 
dan wordt zijn zoon de nieuwe hertog. Daarom horen de kinderen van 
de edelen ook in de adel. Vaak zijn deze mensen rijk, en wonen ze in 
grote huizen. In de middeleeuwen waren het bijvoorbeeld ridders, 
kasteelheren, jonkvrouwen of koningen. In de middeleeuwen was de 
adel de hoogste stand. Samen met de geestelijken hadden ze vooral 
veel rechten en nauwelijks plichten. De horigen, die voor hen werkten, 
stonden het laagste in de rang. Vaak gingen de adellijken (edellieden) 
ook op kruistocht of veldtocht in die tijden. 

 

https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=1026
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_den_Bergh
https://youtu.be/SQ608VET7bA


 

Verteller Frédérique brengt ruïne van Seldensate weer tot leven 

BERLICUM - In no time hang je aan haar lippen. Frederique Schoenmakers-De 
Groot (46) uit Berlicum kan vertellen als geen ander. Deze zomer brengt ze als 
kasteelvrouwe Seldensate in Middelrode tot leven met mooie kasteelverhalen.  

Domien van der Meijden 25-06-18, 13:46 Laatste update: 14:22 Bron: BD  

 

Frederique: “Bienvenu chez Frédérique! Loop  
een stukje met me mee, over het 600 jaar oude  
landgoed Seldensate. Het ligt aan de Aa, aan de  
rand van het dorp Middelrode, vlakbij Berlicum.  
Je kunt hier heerlijk wandelen en genieten van  
de natuur. Als verhalenverteller neem ik je graag 
een moment mee terug in de tijd. Op dit prachtige  
landgoed, met stoere oude bomen, heeft namelijk  
kasteel Seldensate gestaan. Het is nu een oude  
ruïne, waar het ’s nachts wel eens spookt. Laatst  
nog zag ik licht branden in de oude duiventoren  
van het poortgebouw. In mijn verhalen vertel ik  
over de bewoners van dit slot. Mensen van adel,  
afkomstig uit ’s-Hertogenbosch die hier hun buitenverblijf hadden. Ooit reden er 
rijtuigen met rijke gasten onder dit poortgebouw door op weg naar de 
kasteelfeesten. Waarom ging kasteel Seldensate uiteindelijk ten onder? Was het een 
vloek of had het een andere reden? Durf jij je naar deze geheimzinnige plek te 
begeven? Je bent van harte welkom tijdens een van mijn vertelmomenten in deze 
oude ruïne.” 

Kasteelvoorstellingen Seldensate:  https://www.chezfrederique.nl/  

https://www.youtube.com/watch?v=JpjCoZAG8BY  

https://www.chezfrederique.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=JpjCoZAG8BY

